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De rol van thee in politiek, conflict, en stadsverkenning
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Een nieuw jaar met nieuwe activiteiten

door Sander Sauvé op 24 februari 2024

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik al over onze plannen in 2024. Ook liet ik doorschemeren dat dit niet alle plannen
waren voor dit jaar. We kunnen nu meer mededelen over wat we in 2024 van plan zijn.

Zo zijn we een samenwerking met het Dokhuis in Rotterdam gestart. Daar vinden nu al thee-ontmoetingen plaats. In
mei opent er ook de tentoonstelling “Thee, Oorlog en Vrede”. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. De
rol die thee in oorlog en vrede speelt, was onderwerp van een recente lezing die Marjoleine Sloos gaf. Een verslag
daarvan kun je in deze nieuwsbrief lezen.

Een laatste activiteit om te noemen zijn de theewandelingen, die volgens planning eind maart van start gaan. Tijdens
deze wandeling maakt u kennis met de impact die thee heeft gehad op de Leidse geschiedenis. Ook hiervoor
nodigen we u van harte uit.

We zijn er heel blij mee dat we deze activiteiten in het komende jaar kunnen uitvoeren en dat we meerdere
gelegenheden hebben om u te ontmoeten. Ik wens u een mooi voorjaar toe en hopelijk tot ziens bij onze activiteiten!

Samenwerking met Dokhuis Rotterdam

door Marjoleine Sloos op 15 februari 2024

Het WereldTheeMuseum is een nieuwe samenwerking aangegaan met het Dokhuis in Rotterdam. In december zijn
Anne-Wil en Marjoleine naar het Dokhuis gegaan en wij ontdekten daar dat we een gezamenlijke missie en waarden
hebben: verbinding, gastvrijheid, ontwikkeling en duurzaamheid. Dat smaakt naar meer!

Het Dokhuis biedt expositieruimte voor onze tentoonstelling “Thee, Oorlog en Vrede”. Oorlog? Ja, thee is niet altijd
pais en vree. De expositie brengt in beeld hoe overconsumptie van thee tot twee oorlogen heeft geleid die de wereld
voorgoed hebben veranderd. De Boston Tea Party leidde tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de
Opiumoorlogen waren het gevolg van het feit dat de Engelsen de thee niet konden betalen zonder opium te



verhandelen in China (hoe dit precies zit, kom je te weten in de tentoonstelling). Aan de andere kant biedt thee ook
troost in tijden van oorlog en tegenspoed, en werd het einde van de Eerste Wereldoorlog gevierd met heel wat
theepartijen. Daarnaast leren de Japanse samurai ons dat oorlog en vrede heel dicht bij elkaar kunnen komen door
een kommetje thee. Deze verhalen brengen we tot leven in het Dokhuis.

In februari ging Marjoleine weer naar het Dokhuis. Niet alleen voor het opmeten van de expositieruimte, maar vooral
voor een eerste thee-ontmoeting. Dit concept van het WereldTheeMuseum gaat ook in het Dokhuis toegepast
worden: 10-20 mensen komen gezellig en laagdrempelig bij elkaar om te praten over thee en andere zaken. Drie
vrijwilligers zorgen voor de thee en dat de gasten zich op hun gemak voelen. De komende maanden gaat het
Dokhuis meer van zulke thee-ontmoetingen organiseren. Vooral voor bevolkingsgroepen die direct of indirect te
maken hebben met oorlog.

De expositie opent op bevrijdingsdag en zal ruim drie maanden duren. Tijdens de expositie organiseren we samen
lezingen, thee-ontmoetingen en workshops voor kinderen. Ook besteden we aandacht aan de herdenking van het
einde van de Tweede Wereldoorlog in Azié op 15 augustus, met een Japanse theeceremonie.

Kom je ook een keertje langs in het Dokhuis op de Doklaan in Rotterdam? Kijk op https://dokhuis.org/programma/.

Even voorstellen: Lida Hofman

Hallo, mijn naam is Lida Hofman. Sinds februari 2023 woon ik weer in Nederland, na jaren in Azié te hebben
gewoond. Met name in China heb ik verschillende theepaviljoens bezocht en interesse gekregen in theeceremonies.
Ook heb ik belangstelling ontwikkeld voor verschillende theesoorten en de hapjes met als belangrijkste ingrediént
thee. Ik heb in Korea begrepen dat theeceremonies een andere betekenis hebben dan in China of Japan.

Al met al, de interesse voor thee is er. Het lijkt mij boeiend om me als vrijwilliger van het WTM in te zetten.

Thee en politiek: onlosmakelijk verbonden

door Sander Sauvé op 24 februari 2024

Op vrijdag 2 februari gaf Marjoleine Sloos een lezing over thee in relatie tot politiek bij de SP in Leiden. Voor een
volle zaal vertelde ze over welke invloed thee heeft gehad op de recente wereldgeschiedenis. Die invioed van thee is
veel groter dan je wellicht op het eerste gezicht zou denken.

Een voorbeeld is de Boston Tea Party, waarbij theekisten in de baai bij Boston werden gegooid. Dit leidde uiteindelijk
tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De Opiumoorlogen tussen China en Engeland begonnen met een
giftig dispuut over thee. Deze oorlogen gaven vorm aan de huidige Verenigde Staten en het moderne China, en
daarmee aan de moderne verhoudingen in de wereld.


https://dokhuis.org/programma/

Ook in eigen land speelt thee een rol in de geschiedenis. Door de VOC maakten Nederlanders kennis met thee.
Mensen van alle rangen en standen begonnen het te drinken. Dit leidde tot de ontwikkeling van plekken waar men
samen thee kon drinken. Op haar beurt zag de overheid ook een kans. Een product dat iedereen gebruikt? Tja, dat
moet natuurlijk worden belast!

Deze theebelasting viel de mensen kennelijk zwaar, want deze leidde zelfs een keer tot een soort eigen Boston Tea
Party. Bij dit zogeheten ‘pachtersoproer van 1748 was de bevolking de pachter zo beu geworden, dat ze zijn woning
binnendrongen en de hele huisraad de gracht in wierpen. Dit uit protest tegen de belasting op thee.

Marjoleine vervolgde de lezing met aandacht voor de rol van thee in de moderne diplomatie. Zo wordt thee vaak
gebruikt om bondgenootschappen te benadrukken. Thee werd geserveerd bij de ontmoeting tussen Chinese
president Xi Jinping en de Indiase Leider Modi in 2018; dit noemt de Chinese leider ook wel ‘theediplomatie’. Voor
ons dichter bij huis riep toenmalig burgemeester Job Cohen op om thee te drinken om verschillen te overbruggen.

Het SP-publiek stelde geinteresseerd vragen en gaf voorbeelden van hoe thee en politiek elkaar beinvioeden. Na de
lezing was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan bij de borrel. Dit liet andermaal zien dat thee leidt tot verbinding.

Stadswandeling: Sporen van Thee

door Marjoleine Sloos op 15 februari 2024

Leiden is een stad waar nog veel sporen te vinden zijn van theehandel en theecultuur uit het verleden. Samen met
Martin Hooymans van het project ‘Leiden in Kaart’ van Erfgoed Leiden en Omstreken brengen we die sporen in
beeld. En die sporen die het meest zichtbaar zijn, rjgen we aan elkaar tot een bijzondere stadswandeling.

De wandeling begint en eindigt bij onze tentoonstelling “Thee in Beeld” bij Café Abel. Vervolgens neemt onze
rondleider Siebren Ruijg je mee naar de beroemde gracht, het Rapenburg geheten, waar het Sieboldhuis en de
Hortus Botanicus, met de Von Siebold Gedenktuin, te vinden zijn. Het was namelijk de vermaarde botanicus en
natuurkundige Siebold (1769 - 1866) die theeplanten vanuit Japan naar Indonesié stuurde om daar theeplantages
aan te leggen. Ook bekijken we de theeplanten die in de Hortus Botanicus te vinden zijn. Verder op het Rapenburg
staat een prachtig pand met origineel winkelinterieur: ladekasten waar de namen van kruiden nog op staan. Hier is in
de 19° en vroeg 20° eeuw heel wat thee (en kruidenthee) verkocht!



Theewinkel Het Klaverblad op de Hogewoerd nr. 15 met daaronder het ingemetselde woord ‘thee’

Vervolgens lopen we naar de Nieuwe Rijn, waar het in de 18° en 19° eeuw wemelde van de koffie- en theewinkeltjes.
Nog steeds vinden we daar de helft van de theewinkels in Leiden. Hier horen we ook waar de thee werd opgeslagen.
We zijn nu vlak bij het pareltje onder de theewinkels: het Klaverblad (Hogewoerd 15). Dit is de oudste nog bestaande
theewinkel in Nederland. Hij is opgericht in 1769, toen pruikenmaker Jacobus van der Kreek constateerde dat de
handel in thee lucratiever was geworden dan de handel in pruiken. Tot diep in de 20° eeuw bleef de winkel in de
familie Deze breidde de winkel uit met een koffiebranderij annex theepakkerij. In de gevel zijn de woorden KOFFIE
en THEE ingemetseld. Oudere Leidenaars herinneren zich de geur van de koffiebranderij nog heel goed!

Door de eeuwen heen konden Leidenaars op de Hogewoerd op verschillende plekken thee kopen. Ook hier vinden
we de woorden THEE en KOFFIE in steen terug. Verder waren er theesalons waar de rijkere dames voor de Tweede
Wereldoorlog thee gingen drinken met een lekker gebakje erbij. Deze theesalons waren vaak boven een
banketbakkerij.



Hogewoerd 96

Aan het einde van de Hogewoerd komen we op de Utrechtse Veer. Aan dat water kon je opstappen op de trekschuit
richting Utrecht. Die ging grotendeels over de Rijn, waar mooie buitenplaatsen waren, vaak met een theekoepel aan
het water. Mensen die daar net niet genoeg geld voor hadden, bouwden soms een theekoepel in de tuin in de stad.
Aan de Utrechtse Veer stond een rijtje van die theekoepels. Er is er nog eentje van over. Een stukje verder, op de
brug over de singel, kijk je over het Utrechtse Jaagpad. Met een beetje fantasie zie je de trekschuit aankomen. En in
de verte kun je nog een huis zien met een aangebouwde theekoepel. Vroeger hield hier de stad op.

Wij wandelen terug naar het centrum en naar Café Abel. Tijd voor een kopje thee!

Bron: Rudolphous (talk) via Wikimedia

Utrechtse Veer 22!

Theetip: Thai Blue

' Foto, https://www.monumenten.nl/monument/25621, geraadpleegd 16 februari 2024.



https://www.monumenten.nl/monument/25621

door Marjoleine Sloos op 16 februari 2024

Crystal Blue - Butterfly Pea Flower Tea (Loose Leaf Tea)? / RUAN ZHI blauwe thee® / Butterfly pea, flower tea, blue
tea*

Thailand is waarschijnlijk niet het eerste land waar je aan denkt als je gevraagd wordt waar thee vandaan komt. In
Thailand drinkt men traditioneel niet veel thee van de theeplant, maar wel ‘blauwe thee’. Dit is een aftreksel van de
kittelbloem en levert een schitterend blauwe drank op, die zowel warm als koud bereid kan worden.

Voor een oolong uit Thailand is daarom de naam Blue Thai Ruan Zhi een beetje verwarrend. Toch is het ook weer
niet zo gek dat deze thee (van de Camellia Sinensis, de theeplant dus) blauw wordt genoemd: in China verwijst men
naar oolongthee ook als blauwe thee.

De Blue Thai Ruan Zhi heb ik gebruikt als welkomstthee tijdens de theeproeverij in januari. “Blue Thai is een
bijzondere wilde oolong thee die op traditionele, biologische en Taiwanese wijze gemaakt wordt van theebladeren die
van een hooggelegen theeplantage komt® in het oerwoud in het noorden van Thailand. De parelvormige gerolde
theebladeren geven een zijdezachte smaak die een bloemige smaak geeft, zuivelachtig, een hint van noten en in de
verte een hint van abrikoos.” De thee en deze omschrijving is van Exclusivithee. Een bijzondere aanrader.

Op naar de lente

In de volgende nieuwsbrief zullen wij je meer vertellen over de activiteiten die het WereldTheeMuseum organiseert.
Zo kun je lezen over de theeproeverijen die wij bij jou thuis kunnen verzorgen.

Wil je ook bij onze activiteiten zijn? Check dan onze agenda.

Tot de volgende keer!

2 Foto, https://lifeofcha.com.au/products/butterfly-pea-flower-tea?variant=19517171717, geraadpleegd 16 februari
2024.

https://www.lepartiduthe.com/fr/oolong-the-bleu/1105-53927-blue-thai-ruan-zhi.html#/2-conditionnement-sachet/6-poi
d2-50q, geraadpleegd 16 februari 2024.
* Foto, https:/tea-village.com/en/flower-tea/49-blue-pea-tea.html, geraadpleegd 16 februari 2024.

® De thee wordt na het plukken op een plantage bewerkt. ‘Komen’ had hier ook mooi gestaan, gezien het een citaat
betreft hebben wij dit niet veranderd.
® Citaat, zie voetnoot 3.



https://tea-village.com/en/flower-tea/49-blue-pea-tea.html
https://www.lepartiduthe.com/fr/oolong-the-bleu/1105-53927-blue-thai-ruan-zhi.html#/2-conditionnement-sachet/6-poid2-50g
https://www.lepartiduthe.com/fr/oolong-the-bleu/1105-53927-blue-thai-ruan-zhi.html#/2-conditionnement-sachet/6-poid2-50g
https://lifeofcha.com.au/products/butterfly-pea-flower-tea?variant=19517171717

Agenda
Op onderstreepte woorden kan worden geklikt.

Dagelijks tussen 09:00 - 17:00 uur: Tentoonstelling “Thee in Beeld bij Café Abel in Leiden

Vrij toegankelijk.

De komende maanden Theeproeverij bij Café Abel in Leiden

om 14:00 - 16:00 uur

- 17 maart

- 21 april

- 19 mei

- 16 juni Aanmelden? Klik hier!

05 mei 2024 t/m 05 september 2024 Tentoonstelling Thee, Oorlog en Vrede in Dokhuis Rotterdam
Vanaf nu Thee-ontmoetingen Dokhuis Rotterdam

In de zomervakantie van 2024 Workshops voor kinderen over thee in Dokhuis Rotterdam

Vanaf mei gaat het WereldTheeMuseum Japanse theeceremonies verzorgen. Meer informatie hierover volgt nog.
Wil je meer weten over onze projecten? Bezoek dan https://wereldtheemuseum.nl/projecten/

Colofon
Redactie Amber Wieringa & Marjoleine Sloos
Eindredactie Saskia de Haan

www.wereldtheemuseum.nl
Facebook
LinkedIn

Instagram

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de afgelopen periode interesse voor deze nieuwsbrief heeft aangegeven en/of op een
andere manier bij het WereldTheeMuseum betrokken bent. De nieuwsbrief verschijnt elk seizoen. Staat u nog niet op onze
mailinglist, maar wilt u de nieuwsbrief wel regelmatig ontvangen? Stuur ons dan een e-mail met het onderwerp [Inschrijven
Nieuwsbrief]. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u ons een e-mail sturen met het onderwerp
[Uitschrijven]. Veel leesplezier!


https://wereldtheemuseum.nl/theeproeverijen/
https://dokhuis.org/wereldtheemuseum-komt-naar-dokhuis/
https://wereldtheemuseum.nl/projecten/
http://www.wereldtheemuseum.nl/
https://www.facebook.com/WereldTheeMuseum/
https://www.linkedin.com/company/wereldtheemuseum
https://www.instagram.com/wereldtheemuseum/

