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 Verbinding, terugblikken en vooruitkijken 
 door Sander Sauvé  op 9 december 2023 

 Deze nieuwsbrief ontvangt u in december. Traditioneel een maand van verbinding, het elkaar opzoeken tijdens 
 de donkerste dagen van het jaar.  En ook een maand van terugblikken en vooruitkijken. Aan al deze drie thema's 
 wil ik kort aandacht besteden. 

 Het WereldTheeMuseum heeft in oktober de eerste thee-ontmoeting georganiseerd. In deze laagdrempelige 
 bijeenkomst, georganiseerd in een buurthuis in Leiden, konden mensen elkaar ontmoeten onder het genot van 
 een kopje thee. In deze nieuwsbrief leest u de ervaring van 1 van onze vrijwilligers. 

 Dan het terugblikken. We kijken terug op een jaar waarin we onze eerste tentoonstelling organiseerden. Deze 
 begon in februari 2023 en is nog steeds te zien in Café Abel. Er is zelfs nog meer reden om daar naartoe te gaan 
 nu we enkele weken geleden de vitrinekast hebben vernieuwd. Naast onze eerste tentoonstelling organiseerden 
 we ook in samenwerking met Café Abel onze theeproeverijen, waar je de smaak van thee kunt ervaren in 
 combinatie met een hapje. Dit zetten we in 2024 voort. 

 En daarmee kom ik op het vooruitkijken. Volgend jaar gaan we door met de theeproeverijen en de 
 thee-ontmoetingen. Verder starten we in het voorjaar met theewandelingen: een rondleiding door Leiden langs 
 allerlei plekken die met thee en Leiden te maken hebben. We blijven onderzoek doen naar het Leidse 
 theeverleden. En we hebben nog veel meer plannen: houd onze nieuwsbrief en website in de gaten! 

 Voor nu wens ik u mooie feestdagen en we zien u graag snel weer bij één van onze thee-activiteiten. 



 Nieuwe activiteit: de thee-ontmoeting 
 Dinsdag 24 oktober 2023 bij Incluzio Leiden 

 door Wilma Reijke  op 6 november 2023 

 Het was een middag om naar uit te kijken: de eerste thee-ontmoeting die door het WereldTheeMuseum (WTM) in 
 het Buurthuis Vogelvlucht van Incluzio te Leiden is georganiseerd. Buiten regen, binnen warm en droog. 

 Marjoleine Sloos, de initiatiefneemster en theedeskundige, en ik waren samen vanuit het WTM aanwezig. Het 
 gezelschap dat zich rond de tafel met de theepot en de schalen koekjes had geschaard, bestond uit aardige 
 vrijwilligers van Incluzio - allemaal vrouwen. Zij kenden elkaar goed, daardoor zat er al snel dynamiek in de 
 groep, die werd versterkt door de vragen van Marjoleine om hun interesse te laten toenemen. Zo vroeg zij hoe de 
 vrouwen zelf thuis thee dronken, of ze een favoriete thee hadden, en welke thee zij zoal dronken. 

 Haar tactiek lukte. Dit kon je merken aan de zinnige vragen die werden gesteld, onder andere over soorten thee, 
 de plekken waar deze worden geteeld, de omstandigheden waaronder de thee wordt verbouwd, en nog zoveel 
 meer. Je zult hier ongetwijfeld meer over lezen in de nieuwsbrieven die nog komen. Het prominente verhaal van 
 vandaag gaat over de thee die deze middag werd geschonken: rode thee uit Nepal. 

 De thee heet Ruby Red vanwege de mooie rode kleur van het aftreksel. We hadden speciaal een glazen pot 
 meegenomen, zodat de kleur mooi zichtbaar was. De thee is grotendeels geoxideerd en valt daarom onder de 
 zwarte theesoorten. Maar in China noemen ze zwarte thee ook ‘rood’, omdat Chinese theesoorten ook zo’n 
 mooie rode kleur krijgen (in tegenstelling tot Indiase theesoorten). 

 De rode thee werd gewaardeerd alsmede de overheerlijke roomboterkoekjes van de beroemde plaatselijke 
 banketbakker: Bakker van Maanen. Ze sponsoren het WTM met deze koekjes. 

 Daarna kwamen de theeverhalen van de deelnemers. Sommigen hadden zelf al een keer een theeplantage in 
 het buitenland bezocht. Ze waren verrast dat Nederland ook een theeplantage heeft, in Zundert! 

 Tegen het einde van de middag kwam, heel onverwachts, een heer binnenlopen. Jawel, hij werd natuurlijk 
 uitgenodigd om aan te schuiven. ‘Hij komt lekker thee drinken’, dacht ik. De binnengelopen man bleek echter een 
 koffiedrinker die, na enig aandringen, toch vrolijk aanschoof. 

 Men was enthousiast, nieuwsgierig, en je kon zien dat er een nog positievere verbinding onderling ontstond. Zij 
 waren in voor een vervolg hierop, op deze plek en elders in Leiden. 

 De verbinding met elkaar maakte het samenzijn tot een topontmoeting! We hopen op een vervolg. 

 Over het natte en druilerige weer heeft niemand gesproken. 



 Even voorstellen: Anne-Wil 

 Vakantiefoto 

 Met dit gure herfstweer is het heerlijk om een kopje thee te drinken, denk aan: Chai Latte, een blend van zwarte 
 thee, kardemom, kaneel en gember. Deze thee kan zowel met als zonder melk gedronken worden. Echte thee 
 komt van de theeplant Camellia sinensis. Zo’n theeplant kwamen we onlangs tegen in de Hortus Botanicus 
 tijdens een rondleiding over thee. Momenteel zijn we met de werkgroep Educatie bezig met het opzetten van 
 interessante rondleidingen, want er zijn veel sporen van theeverleden te vinden in Leiden. 

 Hierbij wil ik me ook graag voorstellen. Mijn naam is Anne-Wil Jens en sinds een aantal maanden ben ik als 
 bestuurslid Educatie betrokken bij het WereldTheeMuseum, mede vanwege mijn expertise in het onderwijs. Ik 
 werk alweer ruim 10 jaar als kunstdocent in het voortgezet onderwijs en ik heb ervaring als rondleider in een 
 museum. Ik vind het erg leuk om lesmateriaal te ontwerpen en kennis over te brengen. Ik woon in Leiden, waar ik 
 kunstgeschiedenis heb gestudeerd en de lerarenopleiding heb gedaan. Behalve kunst en cultuur ben ik 
 gefascineerd door de wereld van thee. 

 Tijdens mijn studententijd in Leiden was ik in de zomer van 2011 op reis in Maleisië. Daarvan herinner ik me het 
 bezoek aan de Cameron Highlands met hun theeplantages op 1800 meter hoogte nog goed. Dit was erg 
 indrukwekkend om te zien. Graag zou ik mijn kennis over thee willen uitbreiden en verdiepen. Daarnaast is het 
 interessant om te onderzoeken welke theeculturen er zijn. Thee verbindt mensen. 

 “A cup of tea is an excuse to share great thoughts with great minds.” - Cristina Re 

 Graag tot ziens! 

 Vakantiefoto 



 Theeweetje: wie wat bewaart, die heeft wat 
 door Marjoleine Sloos  op 7 november 

 Theebriket uit China 

 “Hoe lang kun je thee bewaren?" 

 Die vraag werd mij tijdens de theeproeverij in oktober gesteld. Het antwoord daarop is best ingewikkeld, maar 
 zeker een poging waard. Zolang je thee droog bewaart, zal hij niet gauw bederven. Het oxidatieproces gaat 

 echter wel door. En dat maakt dat de thee steeds minder vers wordt en dan geur en smaak verliest. Het 
 achteruitgaan daarvan is het sterkst bij lichte theesoorten. Daaronder vallen witte en groene thee en ook lichte 

 oolong zoals  Tie Guan Yin  . Die kun je dan ook het  beste luchtdicht bewaren. 
 Tip: in de vriezer blijft het maandenlang goed. 

 Donkere oolong en zwarte thee is al in hoge mate geoxideerd. Die thee kun je in een goed afsluitbaar blik of pak 
 ook maandenlang bewaren. Het is wel beter voor thee dat het donker wordt bewaard. 

 Linksom of rechtsom, thee verliest langzamerhand zijn kwaliteit zodra deze van de fabriek of de plantage komt. 

 Er is een uitzondering. Dat is thee die in briketten wordt gemaakt, zoals pu-ehr thee. Aan het einde van het 
 productieproces worden die opgeslagen als kazen om te rijpen. Dit rijpingsproces gebeurt door fermentatie. Dat 

 fermentatieproces gaat almaar door, net als bij sommige wijnsoorten. Daardoor kun je Pu-ehr thee tientallen 
 jaren bewaren. De Chinezen zeggen dat de kwaliteit zelfs steeds beter wordt, omdat de gezondheidseffecten van 
 pu-ehr toenemen tijdens het rijpingsproces. Oude pu-ehr heeft heel lang moeten rijpen en is daarom heel duur. 



 ‘Ronde thee’ 

 Tien jaar geleden kwam pu-ehr op mijn pad doordat ik in China een briket van iemand kreeg. Heel af en toe 
 breek ik er een stukje af en dan maak ik een potje thee waar ik de hele dag mee doe; ik giet dan wel 9 keer water 

 op. Maar ik ben er heel zuinig mee. Ik bewaar het voor speciale gelegenheden. 

 Het ontstaan van de theeplant: een sprookje 
 door Annet Breurre van plantenverhalen.nl 

 Daruma reisde van Japan naar China om zich daar in een tempel in de bergen te wijden aan het boeddhisme; hij 
 mediteerde en bestudeerde de heilige teksten. Hij mediteerde met wijd opengesperde ogen, urenlang zittend 
 tegenover een blanke muur. Zo lang zat hij in meditatiehouding dat zijn armen en benen uitvielen. Dat hinderde 
 hem niet, hij bleef zich concentreren. 

 Na negen jaar doorleefde hij een moeilijke periode. Hij raakte snel afgeleid, zijn gedachten dreven telkens af 
 naar vrouwelijk schoon. De woorden in de heilige teksten deden hem aan mooie meisjes denken. Bij 'lotus', dat in 
 de boeddhistische teksten symbool staat voor verlichting, dacht hij bijvoorbeeld aan de zachtroze lippen van het 
 meisje van zijn dromen. Het woord 'juweel', dat in de heilige tekst ook een symbolische betekenis heeft, deed 
 hem denken aan de hangers in de delicate oorlelletjes van het meisje. 

 Tot overmaat van ramp werden zijn verleidingen vergroot. Het hoofd van het klooster in de Chinese bergen droeg 
 hem namelijk op om op pelgrimage naar de geboortegrond van het boeddhisme te gaan: naar India. Daruma 
 verliet het hooggelegen en geïsoleerde klooster en bezocht in India een tempel in de stad, waarvan de 
 binnenplaats vervuld was met kleuren en geuren en vele, vele mensen. Iedereen dromde er samen en het 
 duizelde Daruma van de warmte en de stemmen. Hij probeerde zich te richten op het Hogere, maar het wilde niet 
 erg. Dan weer drukte een bezwete rug hem opzij, dan weer voelde hij iemands vochtige adem voorbij glijden. 

 Opeens hervond hij zijn focus: middenin de mensenmenigte zag hij namelijk het meisje waaraan hij al die tijd had 
 moeten denken, met de lotuszachte lippen en juwelen in de oren. Hij stevende door de menigte recht op haar af 
 en op het moment dat hij zijn lippen op de hare wilde drukken... Op dat moment rook hij weer de frisse berglucht 
 van China. 



 Hij schrok wakker, met zijn voorhoofd tegen de blanke muur. Tijdens zijn meditatie was hij in slaap gevallen, de 
 hele pelgrimage was een droom geweest. Woedend op zichzelf greep hij een mes, sneed zijn oogleden af en 
 gooide ze op de grond. Hij bad tot de goden: 'Laat mij eeuwig ontwaakt zijn!' 

 De goden verhoorden zijn gebeden in beperkte mate, door uit zijn oogleden de eerste theeplanten te laten 
 groeien, die sindsdien monniken helpen alert te blijven tijdens hun meditatie. De thee-ceremonie maakt dan ook 
 vast onderdeel uit van het Zen-buddhisme. 

 Er wordt trouwens ook wel gezegd dat groene thee goed is voor de ogen. 

 In Japan worden nog altijd op vele plekken Daruma papieren poppen verkocht. Dit zijn figuren zonder benen of 
 armen. De ogen zijn blanke plekken waar men zelf eerst 1 oog op tekent wanneer men zich een doel stelt, en het 
 tweede oog pas mag tekenen als dit doel bereikt is. Daruma helpt je zo te focussen en doorzettingsvermogen te 
 tonen. 

 Annet Breure -  plantenverhalen.nl 

 Meer lezen? Volg plantenverhalen dan op social media. 

 Favoriete thee van… Guido Antunes 
 door Amber Wieringa  op 6 november 2023 

 Bovenop de kast 

 Hoeveel thee drink je gemiddeld per dag? 
 ‘Ik drink zo’n 6 à 7 liter per dag.’ 

http://plantenverhalen.nl/


 Waarom drink je zoveel? 
 ‘Ik ben 10 jaar danser geweest.’ Daar is hij gewend geraakt aan veel drinken, want je verliest heel veel vocht. ‘Bij 
 koude dranken moet je lichaam weer op temperatuur komen, en dat betekent energieverlies. Bij een koude drank 
 moet je lichaam harder werken.  Bij een warme drank  hoeft je lichaam minder te doen.’ 

 Dus je dronk op je werk veel thee? 
 ‘Ja!’ roept hij door de telefoon. ‘Maar, ik ben dus ook eigenwijs geworden in de kwaliteit van wat ik dronk.’ Hij 
 vertelt dat op die dansgelegenheden de focus van drank ligt op vochtonttrekkende alcohol. De enige thee die zij 
 hadden, was met smaakjes, en in combinatie met de wegwerpbekertjes werd dat een mengeling van meloen en 
 plastic. ‘Daarom nam ik zelf thermosflessen met goede thee mee.’ 

 Het is al eerder genoemd: Guido heeft een eigen bedrijfje, waar hij advies geeft aan restaurants. ‘Een theemenu 
 werkt verrassend, en daarmee creëert het restaurant een onderscheid met andere restaurants.’ 

 Wat is het duurste gerecht waar je thee bij hebt gematcht? 
 ‘Dat was een Schots gerecht gebaseerd op hert en haggis. Het is een ijzerig en machtig gerecht.’ Daar hoort een 
 zware thee bij. Hij koos voor een donkere zwarte thee met een rokerige toets en zo’n zelfde thee met iets fruitigs. 
 ‘De kok had toen de thee met de saus gemengd.’ 

 De kok had de saus met thee gemengd? 
 ‘Ja!’ Je kunt bijvoorbeeld ook je rijst koken in theewater. ‘Probeer dat maar eens met jasmijnthee.’ 

 Hoeveel soorten thee heb je eigenlijk? 
 ‘Ik heb er tweehonderd.’ Hij stuurt trots foto’s door van zijn collectie. 

 In de kast 

 Hoe sterk maak je de thee? 
 ‘Ik hou van lichte thee en zet hem dan ook naar eigen smaak. Een zware thee kun je lang laten trekken, dan 
 wordt het heel log.’ Als voorbeeld neemt hij de  Lapsang  Souchong  . ‘Als je die licht laat trekken, dan krijg  je een 
 rooksmaak in plaats van de smaak van verbrand blad.’ 

 ‘Probeer het langer te laten trekken en dan te proeven. Op die manier kom je er vanzelf achter welke versie van 
 de thee je het lekkerst vindt.’ 

 Wat is je favoriete thee op een koude, winderige, regenachtige dag waarop je heel hard moet werken? 
 ‘Dan kies ik voor een oolong: dat is voor mij de thee voor elk moment van de dag.’ Daar haakt Guido in: ‘Het gaat 
 mij niet zozeer om de smaakjes, maar om hoe de thee oorspronkelijk wordt geplukt, gebrand, en bewaard.’ Ook 
 speelt de mineraliteit van de grond en andere grondsamenstellingen mee bij de smaak. ‘De smaakjes kan ik zelf 
 toevoegen als ik dat wil.’ 

 Heb je ooit een bijzondere ontmoeting gehad door thee? 
 ‘Ja, de ontmoeting met het WereldTheeMuseum!’ zegt hij vrolijk. ‘Dat vond ik de meest bijzondere ontmoeting, 
 om gelijkgestemden te treffen die hun vrije tijd wilden wijden aan het oprichten van een museum.’ 

 Guido Antunes geeft theepairing-advies aan horecazaken en is daarnaast organisator van theeproeverijen. Bij 
 het WereldTheeMuseum is hij een geliefd bestuurslid. 



 Theemok waar Guido uit drinkt 
 ‘I am the boss’ 

 WereldTheeMuseum Woordzoeker 
 Zoek de woorden, omcirkel de letters die overblijven en plaats die in de vakjes onder ‘oplossing’. 



 Op naar de winter 

 In de volgende nieuwsbrief zullen wij je meer vertellen over de volgende activiteiten die het WereldTheeMuseum 
 gaat organiseren, zoals de theewandelingen in Leiden. Natuurlijk zul je meer te weten komen over thee via 
 theetips en theeweetjes. 

 Ook belangrijk: we zijn op zoek naar een secretaris! Meer weten? Scroll door naar de vacature. 

 Tot de volgende keer! 

 Agenda 

 Dagelijks tussen 09:00 - 17:00 uur:  Tentoonstelling “Thee in Beeld” 
 bij Café Abel in Leiden 
 Vrij toegankelijk. 

 16 december 2023 14:00 - 16:00 uur:  Theeproeverij bij Café Abel in Leiden 
 Deze theeproeverij is volgeboekt 
 Niet getreurd: de volgende is nog niet vol. 

 21 januari 2024 14:00 - 16:00 uur:  Theeproeverij bij Café Abel in Leiden 
 Aanmelden?  Klik hier  ! 

 13 februari 2024 15:00 - 16:00 uur:  Thee-ontmoeting bij Buurthuis de Kooi 

 18 februari 2024 14:00 - 16:00 uur:  Theeproeverij bij Café Abel in Leiden 
 Aanmelden?  Klik hier  ! 

 19 maart 2024 14:00 - 16:00 uur:  Theeproeverij bij Café Abel in Leiden 
 Aanmelden?  Klik hier  ! 

 Colofon 

 Redactie  Amber Wieringa & Marjoleine Sloos 

 Fotoredactie  Sietske Hoekstra 

 Eindredactie  Saskia de Haan 

 Secretaris gezocht! 
 Organisatiegegevens 
 Stichting WereldTheeMuseum in Leiden 

 Kom je ons bestuur versterken? 
 Begin 2020 is Stichting WereldTheeMuseum in het leven geroepen. Het museum is nu al  aanwezig op 
 pop-upbasis, terwijl ook hard wordt gewerkt aan de oprichting van een fysiek museum. We zijn druk bezig met 
 het opbouwen van een collectie rond verschillende thema’s over thee, zoals verhalen rond de ontdekking ervan, 
 de wereldwijde handel, het productieproces en de rol die thee speelt in verschillende culturen in de wereld. 
 Educatie en gastvrijheid staan daarbij centraal. 

 Onze missie is dan ook het verbinden en inspireren door middel van thee. Daarbij hebben we het doel om de 
 kennis en het genot van thee, vanuit alle invalshoeken, te verspreiden, te verbreden en te verdiepen. 

https://wereldtheemuseum.nl/theeproeverijen/
https://wereldtheemuseum.nl/theeproeverijen/
https://wereldtheemuseum.nl/theeproeverijen/


 Meer informatie over de vacature is te vinden op onze  website  . 

 Ben je geïnteresseerd in de functie als bestuurslid en secretaris? Stuur dan uiterlijk 15 januari 2024 je 
 motivatiebrief en cv naar  wereldtheemuseum@gmail.com  . 

 Met hartelijke groeten, 

 Sander Sauvé 
 Voorzitter Stichting WereldTheeMuseum 

 www.wereldtheemuseum.nl 
 Facebook 
 LinkedIn 

 Instagram 

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de afgelopen periode interesse voor deze nieuwsbrief heeft aangegeven en/of op een 
 andere manier bij het WereldTheeMuseum betrokken bent. De nieuwsbrief verschijnt elk seizoen. Staat u nog niet op onze 
 mailinglist, maar wilt u de nieuwsbrief wel regelmatig ontvangen? Stuur ons dan een email met het onderwerp [Inschrijven 
 Nieuwsbrief]. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u ons een e-mail sturen met het 
 onderwerp [Uitschrijven]. Veel leesplezier! 
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